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De grote verandering
door Arie van der Stoep

God heeft grote plannen met ons. Als we tot geloof in Jezus komen, hebben we daar doorgaans

geen idee van. Maar ook later vaak nog niet. Zijn allergrootste plan met ons is echter wel: ‘De

grote verandering’.

Om die tot stand te brengen, laat God ons eerst opnieuw geboren worden, ‘uit God geboren worden’.

(1) Dat is nodig om de kracht van zijn Koninkrijk in ons te vestigen en om ons deel te geven aan het

eeuwige leven. Maar daarna gebeurt het!

Vanaf dat moment gaat God aan ons werken door zijn Geest. En alles wat we vanaf dat moment

meemaken, gebruikt Hij om in ons die ‘grote verandering’ tot stand te brengen.

Die nacht

God wil namelijk niet dat ik de oude Arie blijf die ik was. Die voor zichzelf leefde in zijn kleine, op

zichzelf gerichte wereldje. Hij wil dat ik word zoals Hij mij ziet en heeft bedoeld: iemand die leeft in de

ruimte van Gods Koninkrijk en die één is met Gods plan voor hem. Die daarom ook zal ontvangen wat

God voor hem heeft bestemd: glorie! (2) Maar wat is Gods plan met mij?

Dit: dat ik op Jezus zal gaan lijken. (3) Dat God in mij zijn Zoon zal kunnen zien. En daarin is er één ding

dat boven alles in het oog springt, iets wat God boven alles gaat.

Toen Jezus vlak voor zijn dood stond - op de avond vóór zijn sterven - had Hij zijn discipelen lief met

een liefde die maakte dat Hij die nacht voor hen tot het bittere einde zou gaan. (4) Om hun dat te laten

zien, waste Hij hun die avond de voeten. Als hun dienaar. Terwijl Hij toch hun Heer en Meester was. (5) 

Zalig

Op dat moment legde Jezus zichzelf en zijn eer en zelfrespect voor hen op het altaar, opdat zij zouden

zien hoever echte liefde gaat. Hij toonde hun daarmee dat Hij zelfs zou sterven voor hun reiniging voor

de eeuwigheid.

En dat is nu precies wat God wil dat ook ik zal doen: dienen als een dienaar. Mijn eer en eigenbelang

opzij zetten voor dat van de ander. Bereid zijn om te sterven voor de ander. (6)  Desnoods letterlijk.

Maar in elk geval figuurlijk. Uit liefde voor de ander. (7)

Dat is een gigantische verandering! Zo was Jezus. En zo wil Hij dat ik zal zijn. (8) Dan ben ik een echte

discipel, een Jezus-mens. (*) En Hij spreekt mij zalig, als ik zo leef. (9)

Uit de Bijbel:

(1) Johannes 1:12-13.

... allen, die Hem (= Jezus - AvdS) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van

God te worden, hun, die in zijn naam geloven; die ... uit God geboren zijn. - Lees ook: ‘Geboren uit water en

geest’. Klik hier ... .

http://tinyurl.com/zj3993a


(2) Kolossenzen 3:4.

Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook jullie met Hem verschijnen in heerlijkheid.

(3) Romeinen 8:29.

... degenen die Hij tevoren gekend heeft (= die tot geloof in Hem zouden komen - AvdS), heeft Hij ook

tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, ...

(4) Johannes 13:1.

... toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft Hij de

zijnen, die Hij in de wereld liefhad (= zijn discipelen - AvdS), liefgehad tot het einde.

(5) Johannes 13:5, 13.

Daarna deed Hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen, ...

Jullie noemen Mij Meester en Heer, en jullie zeggen dat terecht, want Ik ben het.

(6) 1 Johannes 3:16.

Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan

voor de broeders ons leven in te zetten.

(7) Galaten 5:13b.

Dient elkander door de liefde.

(8) Johannes 13:34-35.

Een nieuw gebod geef Ik jullie, ... zoals Ik jullie liefgehad heb, dat jullie ook elkander liefhebt.

(*) Lees ook: ‘Ben ik (óók) een Jezus-mens?’ Klik hier ... .

(9) Johannes 13:17.

Indien jullie dit weten, zalig zijn jullie, als jullie het doet.

ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen

alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site

overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,

behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen

van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u

gebruik maken van de Contactpagina van www.kommm.nl.

http://tinyurl.com/glg67fm

